Volwassendoop: Een hart, gereinigd van een slecht geweten.

Recent is er vrij plotseling een doopdienst voltrokken in de Tesjoeva- gemeente.

De vraag kwam direct na de samenkomst en een paar uur later is deze voltrokken aan
een echtpaar. In mijn systeem was tot dan toe vooral het idee dat een doopdienst een
gebeurtenis is waar je naar toewerkt.. middels op z'n minst een gesprek en onderwijs
voor allen daar aan voorafgaande. En daar is natuurlijk niets mis mee..

Zo voorkom je dat mensen zich mogelijk ondoordacht en op basis van emotionele
motieven laten dopen.

Het is verder nogal een beslissing die je maakt! (ik kom daar nog op terug) Dus neem daar de
tijd voor, is het advies..

Maar uitzonderingen bevestigen de regel en we moeten voortdurend beoefenen
afgestemd te zijn op de Ruach en zoeken naar de shalom, de vrede die het verstand te
boven gaat als zich een ander scenario aandient.

In het geval van deze doopsituatie werd korte bedenktijd en gebed ingelast en was de
indruk toch eenstemmig dat het goed was om acuut te dopen. Inmiddels sta ik op het
standpunt dat een acute doop misschien wel betere papieren heeft dan een
georganiseerde doopdienst. Ik ga daar meer over zeggen. Laat ik op dit moment in ieder
geval zeggen dat beide mogelijkheden voor en nadelen hebben en dat de wil van de
Vader gezocht moet worden.

Deze doopstudie is in iedergeval geboren na de acute doop van een echtpaar enige tijd
geleden. Wat ik mee wil geven is een boodschap van bekering en geloof, leidend tot een
hart gereinigd van een slecht geweten, hetgeen in principe plaats vind voorafgaande aan
de doop..

Zoals we bijvoorbeeld kunnen lezen in Handelingen 8:35-38 waar Filippus de
kamerheer doopt: En Filippus deed zijn mond open en, uitgaande van dat Schrift-

woord, 1.verkondigde hij hem Jesjoea. En terwijl zij onderweg waren, kwamen zij bij een water.
En de kamerheer zei: Kijk, daar is water; wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zei:
Als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zei: 2.1k geloof dat
Jesjoea de Messias de Zoon van God is. En hij liet de wagen stilhouden, en zij daalden beiden af in
het water, zowel Filippus als de kamerheer, en hij 3. doopte hem.

Zie je volgorde die ik net aangeef?

Dit belijden dat je het volbrachte werk van de Messias begrepen hebt en wilt aannemen
om daar vervolgens in te gaan wandelen vanuit een doop-moment past heel goed bij een
typebeeld van de doop dat we in de Torah kunnen nalezen, namelijk.. de Uittocht uit
Egypte.. Ik ga dat zo uitleggen..

Je kunt dat ook opmaken uit 1 Korinthe 10:1,2 En ik wil niet, broeders, dat u er geen weet
van hebt dat onze vaderen allen onder de wolk waren en allen door de zee zijn gegaan, en dat
allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee,



Jullie weten vast dat Mozes een typebeeld is van Jesjoea! In Mozes gedoopt is dus te
vergelijken met IN Messias gedoopt!

Het volk dat uittrok uit Egypte werd begeleid door de wolkkolom en vuur kolom - zou dat
een beeld zijn van Woord & Geest? (Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn
pad.. en wolk associeer ik zelf ook wel met Geest) - en al snel kwamen ze bij de Schelfzee wat
voor hen een doop-moment werd volgens Paulus.

We weten dat het een overhaaste situatie van uittrekken was. Want achtervolgd door de
Farao kun je enig begrip opbrengen voor de paniek die er toen ontstond. Ze zaten klem
tussen de Farao en de zee en wisten nog niet dat JHWH bovennatuurlijk ging voorzien
door middel van de zee! Hoe zou jij reageren?

Nu hebben we al 2 voorbeelden besproken van een behoorlijk acute doop situatie! De
kamerling werd zonder dralen gedoopt op grond van zijn getuigenis en het volk volgde
Mozes de zee in zonder eerst maar eens een uitgebreide bijeenkomst te organiseren om
er nog eens over te praten.

Nu weten we dat Jesjoea niets anders deed dan de Torah naspreken en uitleven dus het
hoeft ons niet te verbazen dat Jesjoea na zijn opstanding zijn discipelen de zelfde
volgorde van handelen met betrekking tot de doop instrueert als bij de uittocht.

.2 Lees maar na in Markus 16:15,16 En Hij zei tegen hen: Ga
heen in heel de wereld predik het Evangelie (van Gods genade in Jehosjua) aan alle schepselen.
Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden,

We lezen hier over:

e geloof in een noodzakelijk plaats vervangend offer van de Messias (pesach),

e gevolgd door de doop, dat is sterven aan jezelf IN Messias (doortocht Schelfzee/ in
Mozes gedoopt)

o met als eindresultaat zaligheid..(het beloofde land in het vooruitzicht!) Overigens kun
je niet zeggen dat wie niet volwassen gedoopt is op grond van geloof niet zalig
kan worden! De Vader kent precies de omstandigheden waarom iemand niet tot
vlwassendoop is gekomen.

Een belangrijke voorwaarde voor de doop is dus geloof.

Maar wat is voor de in zonde gevallen mensheid een stap die daar altijd aan vooraf moet
gaan? Bekering!

Dat principe lezen we terug in bijvoorbeeld Handelingen 2:38 En Petrus zei tegen hen:



Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jesjoea de Messias*, tot
vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.

*en dus dopen we in de naam van Jesjoea de Messias en niet in de naam van de Vader, zoon en de Hg.

We lezen ook over het ontvangen van de Heilige Geest na de doop. Ervan uitgaande dat
‘het huis’ schoon en leeg is door de doop (Lucas 11:24-26), bidden wij direct om
vervulling met de Ruach zodra de dopeling oprijst uit het water!

Zie je dat je bij een onderwijs over de doop stukjes informatie uit verschillende teksten
aan elkaar moet passen om een compleet plaatje te krijgen? Geloof, bekering, vervulling
met de Ruach, er zullen nog meer puzzelstukjes volgen.

Ook in deze tekst zien we weer het typebeeld van de uittocht terug: van Pesach (bekering
tot het bloed van het Lam) naar de doortocht (doop in de zee tot vergeving=afwassing) en
tenslotte naar vervulling met de Heilige Geest.

Hoe zien we dan deze laatste stap, -de vervulling met de HG- terug bij de uittocht uit
Egypte?

Vanaf het strand van de zee gingen ze in nieuwheid van leven wandelen (FOB) richting
de Torah-instructies die ze bij de Sinai gingen ontvangen, waarbij in de Briet Chadasja
(NT) een diepere vervulling plaats vond van wetgeving, namelijk niet alleen op 1 plek

(aan het volk bij de Sinai) maar op ALLE viees, OVERAL en niet meer op 2 stenen tafels,

maar op de tafels van het HART!

Wat ik zo troostrijk vind aan het beeld van de doortocht door de zee in relatie tot de
volwassen doop is dat de verlossing van de farao en zijn leger geheel te danken was aan
onze hemelse Vader! Het volk moest wel in beweging komen en door de zee heen, maar
ze hadden er verder totaal geen controle over.

Dus een beslissing nemen om gedoopt te worden vraagt soms ook gewoon erkennen dat
je geen controle hebt en dat je je over wil geven aan een veel groter werk van de Vader,
en dan maar verder zien!

Israél ten tijde van de Exodus en de geheiligden in het NT volgden dus het principe van
geloof na bekering..

U zult het met me eens zijn dat dit niet van toepassing kan zijn op een baby'tje in de armen van de
ouders bij een doopvont..

De doop is Bijbels gezien wat mij betreft dus een geloofsdoop die alleen voltrokken kan
worden aan wie berouw kan tonen over zijn daden, het evangelie snapt en een besluit wil
nemen anders te gaan leven

Maar het verbond waar het collectieve volk, jong en oud, bij hoorden dan? Daar kom ik
nog op terug.

In lijn met het idee van geloof na bekering en dan de doop spreekt Petrus over de doop
als een gebed om het ontvangen van een goed geweten:1 Petrus 3:21 Het tegenbeeld
daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. (Het watergraf van de doop tot behoudenis staat
tegenover de zondvloed als een graf ten oordeel!) Maar niet als een verwijderen van het vuil

van het lichaam, maar als vraag aan God om een goed geweten, door de opstanding van Jesjoea
de Messias,

Hier hebben we zowaar een 29 typebeeld van de doop wat terug te vinden is in de
Torah, al is het een tegenbeeld: de zondvloed!

Ook Romeinen 6:4 sluit aan bij deze symboliek: Wij zijn dan met Hem begraven door de
doop in de dood,(sterven aan jezelf) opdat evenals de Messias uit de doden is opgewekt tot de
heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen.

Hoeveel getuigen hebben jullie nog nodig om het Bijbelse concept van geloofsdoop na
bekering, dat is sterven aan jezelf IN Messias, te bevestigen?
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Ook Kollossenzen 2:11-13 benoemd het watergraf:

In Hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, door het
uittrekken van het lichaam van de zonden van het vlees, door de besnijdenis van de Messias. U
bent immers met Hem begraven in de doop, waarin u ook met Hem bent opgewekt, door het
geloof van de werking van God, Die Hem uit de doden heeft opgewekt. En Hij heeft u, toen u dood
was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met Hem levend gemaakt
door u al uw overtredingen te vergeven,

Dat betekend zoveel als Een hart, gereinigd van een slecht geweten.

In deze tekst zien we ook de besnijdenis langs komen.

Nu is het zo dat het doopformulier voor kinderdoop ons wil doen geloven dat de doop in
de plaats van de besnijdenis is gekomen. Mogelijk doet men dat ook op basis van deze
tekst.

Dat is altijd het probleem als je een tekst isoleert van de context van de gehele Schrift
en teksten gaat lezen met een bril op met de wens je vooropgezette idee bevestigd te
zien worden. Geloof je in een onveranderlijk Elohiem in wie geen zweem van ommekeer
is dan moet je toch echt rekening houden met Genesis 17 waar JHWH de besnijdenis
instelt als een eeuwig verbonds teken. Zou ik dan durven leren dat dit toch is afgeschaft
in het NT? Nee!

Aan de instelling van het besnijdenis-verbond met Abraham wordt gerefereerd door
Stefanus in zijn verweer tegen de hogepriester in Handelingen 7:8 Hij vervolgt zijn
verweer tegen de corrupte tempel-elite en vlak voordat hij gestenigd wordt zegt hij in
Handelingen 7:51 Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, u verzet u altijd tegen
de Heilige Geest; zoals uw vaderen deden, zo doet u ook.

Ho even, er staat toch: besnijdenis van het hart.. Dus toch afschaffing besnijdenis naar
het viees?

Ga je Bijbel maar eens goed lezen en ontdek dat de besnijdenis van het viees én de
besnijdenis van het hart zowel in de Torah als in het NT zijn terug te lezen. Dat argument
vervalt dus. Bovendien.. de besnijdenis was en is voor jongetjes, als de doop in plaats
van de besnijdenis is gekomen, waarom is die dan ineens wel ook voor meisjes..?
Tenslotte: Jesjoea, voor ons ‘de levende Torah’ is én besneden én liet zich dopen.

Ik geloof daarom dat de besnijdenis een eeuwigdurend verbondsteken is volgens de
Schrift en dat de volwassendoop een nieuw toegevoegd teken is Nieuw-testamentisch.
En wel een in de Torah al overduidelijk aangekondigd teken in het verhaal van de
Zondvloed, de Exodus en er is zelfs een 39 typebeeld waar uit je kunt opmaken op welk
moment de doop aan de orde komt in het leven van een gelovige: in de weg die de
priester moest af leggen in de Tabernakel. Want pas na het brandoffer gepasseerd te zijn
(het volbrachte werk van de Messias) kom je bij het wasvat (de doop).

Er zijn wel meer voorbeelden van toevoegingen in het NT: ik noemde net al de uitstorting
van de Geest op alle vlees in Handelingen, je kunt ook denken aan de maaltijd des Heren
die Jesjoea toevoegde aan de oorspronkelijke sederviering.

Als een kind de Schrift lezend, wil ik maar concluderen:

e De besnijdenis staat voor het verbond met JHWH

e en de doop staat voor het sterven en opstaan in Messias

e die ons als een medebroeder (Deuteronomium 18:18) op deze wijze bemiddeld om
bij het verbond met de Vader te behoren.

Ik laat het thema besnijdenis nu verder rusten maar nogmaals de waarschuwing.. pas op
met wat voor voor-aanname bril je teksten leest.. Daarvoor nog 1 illustratief voorbeeld:
In Handelingen 16 kunnen we lezen over Lydia de purperverkoopster die zich laat dopen



met haar huisgenoten.. (vers 14 en 15) Is je vooraanname kinderdoop dan spring je
verrukt op: zie je wel, alle huisgenoten inclusief, dus ook de eventueel aanwezige baby’s
werden gedoopt.. Het enige knelpunt is dat je geen bewijs hebt dat er inderdaad kleine
kinderen bij betrokken waren.

Lees je deze tekst vanuit de overtuiging geloofsdoop dan ga je er van uit dat iedereen in
dat huisgezin die zich ook bekeerde op grond van de boodschap zich liet dopen.

Het zit hem ook in het feit hoe letterlijk je de tekst wilt nemen.. als je zegt: ‘de hele stad
was in rep en roer’, dan wil dat nog niet zeggen dat alle personen in de stad opgewonden
waren.. wel een groot deel, maar anderen liggen misschien te slapen of zo..

Nog even terug naar Kollossenzen 2:11 In Hem bent u ook besneden met een besnijdenis
die niet met handen plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonden van het vlees,
door de besnijdenis van de Messias. U bent immers met Hem begraven in de doop, waarin u ook
met Hem bent opgewekt,

Naast een referentie aan de besnijdenis /ijkt de tekst een hele nieuwe gewoonte te
introduceren: de doop..

Ik zei lijkt want als je enige kennis van de Joodse cultuur hebt dan weet je dat de doop
door onderdompeling een veel gebruikt ritueel was en is voor allerlei gelegenheden.
Voor een rituele reiniging ging en gaat men naar een mikwe.

Vrouwen doen dat b.v. als hun menstruatie voorbij was, men deed dit voorafgaande aan
de bruiloft, voorafgaande aan Yom Kippoer en meer van dat soort grote, en soms
terugkerende gebeurtenissen in een mensen leven.

Mikwe onder Joods historisch museum 179 eeuw

Er zijn opgravingen in Jeruzalem die laten zien dat er zéér veel mikwes in de stad
aanwezig waren in de tijd van Handelingen.

Dat Johannes de doper en de apostelen in Handelingen mensen doopten was dus niet iets
compleet nieuws.. De mensen waren diep onder de indruk van de boodschap van
Johannes de Doper en de apostelen en er vond een enorme verandering plaats in hun
leven. Dat werd dan ook onderstreept door een mikwe, een bestaande gewoonte.

Sterker nog, in de hele discussie over volwassendoop na kinderdoop zeggen voorstanders
van de kinderdoop: ohoh, dat is overdoop!

Oja overdoop? 1k zal het nog bonter maken..

Ik sta zelf op het standpunt dat een volwassendoop in het licht van het nemen van een
ritueel bad bij een crusiaal life-event meerdere keren kan plaats vinden.

Om voor mijzelf te spreken: ik ben gedoopt door onderdompeling in een Pinkstergemeente in de
jaren 90. Ik ben toen gedoopt door een voorganger die terecht leerde om op Jezus te vertrouwen
maar hij doopte ook in de naam van een drieénig God en dat de Wet is afgeschaft. Zo'n 20 jaar
later realiseerde ik dat mijn geloof totaal verandert was.. Jezus is nu voor mij de Jood Jesjoea die
juist geen tittel of jot van de Torah af deed, ik geloof in Een God en de Messias als zoon des
mensen en Zoon van God, ik gedenk de sabbat in plaats van de zondag en ga zo maar door.. ik



kreeg zo het verlangen om weer gedoopt te worden op grond van mijn vernieuwde geloof.. ik ben
gestorven aan mijn oude geloofs leven..
Deze doop is aan mij voltrokken een paar jaar geleden en heb dat als heel krachtig ervaren.

Ik heb al vaak meegemaakt dat een dooptekst op wonderlijke wijze door werkt in het
leven van degene die hem ontvangen heeft. Zeker als je met zo'n tekst aan de slag
gaat. Het echtpaar dat gedoopt is heeft een tkst meegekregen uit Efeze 5:14 Daarom
zegt Hij: Ontwaak, u die slaapt, en sta op uit de doden, en de Messias zal over u lichten.

Dit is een prachtige tekst die je geheel kunt lezen in de context van volwassendoop!
We zagen immers eerder dat doop door onderdompeling vergeleken wordt met een
watergraf..?

Een dopeling verdwijnt onder water en sterft daar symbolisch, omdat de mens nu
eenmaal gemaakt is om met de longen slechts zuurstof uit de lucht te happen. Na dat
moment van ondergaan in een zuurstofloze omgeving staat de dopeling symbolisch
echter weer op uit de dood om verder te leven IN Messias, met_een hart, gereinigd van
een slecht geweten.

De dopeling wordt aangezien IN Zijn zoon Jesjoea. Wat de dopelingen ook fout gedaan
hebben voor die tijd, ze zijn er aan gestorven, en de Vader ziet hen als 2 geliefde
kinderen met klederen van gerechtigheid omkleed.

Het is natuurlijk wel zaak voor een dopeling (en voor iedereen die zich heeft laten dopen) om
vanaf de doop verder te blijven wandelen in Messias.

Vergelijk het maar met Mozes bij de Exodus: zodra het volk zich afkeerde van zijn Torah
—instructies namens JHWH ging het steeds mis!

Wij zijn dus geroepen tot een levenswandel van Torah navolging.

Dat staat ook in de vervolgverzen van Efeze 5:15-21 Let er dan op dat u nauwgezet
wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen, en buit de geschikte tijd uit, omdat de

dagen vol kwaad zijn. Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van Elohiem is. En
word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de Geest, en spreek
onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zing voor de meester (kurios) en
loof Hem in uw hart, zing ... in uw hart - en dank altijd voor alle dingen Elohiem de Vader in de
Naam van Jesjoea de Messias. Wees elkaar onderdanig in de vreze van Elohiem.

Dankzij de uitstorting van de Ruach in Handelingen geldt voor ons dat we zowel het
Woord als de Geest hebben om het rechte spoor te houden, amen?

En corresponderend tekstgedeelte is Romeinen 13:8-14 Wees niemand iets schuldig dan
elkaar lief te hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld. Want dit: U zult geen
overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis geven, u zult niet
begeren, en welk ander gebod er ook is, wordt in dit woord samengevat, namelijk hierin: U zult uw
naaste liefhebben als uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling
van de wet. En dit te meer, omdat wij het beslissende tijdstip kennen, namelijk dat de tijd reeds

is aangebroken dat wij uit de (doods)slaap ontwaken. Want nu is de zaligheid dichter bij ons dan
toen wij tot geloof kwamen. De nacht is ver gevorderd en de dag is nabijgekomen. Laten wij dus
de werken van de duisternis afleggen en de wapens van het licht aandoen. Laten wij, als

op klaarlichte dag, op een gepaste wijze wandelen, niet in zwelgpartijen en dronkenschappen, niet
in slaapkamers en losbandigheden, niet in ruzie en afgunst. Maar bekleed u met Jesjoea de
Messias, en verzorg het vliees niet om begeerten op te wekken.

En tekstgedeelte dat bijna een kopie is van de dooptekst!

De oproep tot levensheiliging mag nog meer gaan leven als we beseffen dat we nu in de
69¢ maand van het Bijbelse jaar zitten, de maand Eloel.

In de Joodse traditie is het een maand van inkeer, een tijd van verootmoediging
(Tesjoeva) in aanloop naar de najaarsfeesten die heen wijzen naar de wederkomst van de
Messias.



_ion o{: Jl!d’;il"l

Bedenk dat Jesjoea bij zijn 15t komst kwam als *het LAM ter slachting’ , maar dat Hij
terug zal komen als ‘de LEEUW van Juda’! In die rol zal hij komen als Verlosser maar 66k
om te oordelen. Daarom is het goed om bezig te zijn met Tesjoeva (terugkeer, inkeer,
herstel, ommekeer) in deze tijd.

Het is nu dus eigenlijk best een goede maand om te dopen wanner je deze hint ter harte
neemt en tot opruiming wilt komen in je leven zodat je kunt doortrekken.

De doop is immers ook een afwassing van zonden! Paulus noemt dat in een rede tot het
volk, als hij zijn bekering beschrijft en hoe Ananias hem toesprak in Handelingen 22:16
En nu, waarom aarzelt u? Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen onder aanroeping van de
Naam van de meester (kurios G2962).

Dopen.. niks dan voordelen zou je zeggen..

Maar ik zei al aan het begin: Het is nogal een beslissing die je maakt! We lazen zojuist al
in de Efezebrief en in Romeinen 13 een aantal praktische voorbeelden van zaken waar je
wellicht mee moet breken.

Bent u al gedoopt? Dan hebt u als het goed is al gebroken met bepaalde zaken in uw
leven en geldt voor u de volharding der heiligen IN de rechtvaardiging bewerkt door
het mede sterven en opstaan IN Jesjoea:

Spreuken 4:18 maar het pad van rechtvaardigen is als een schijnend licht, dat gaandeweg
helderder gaat schijnen tot het volledig dag is geworden.

Staat u voor de keuze om u wel of niet te laten dopen?

Mag Hebreeén 10:19-22 dan een wegwijzer en bemoediging zijn om een stap in geloof
en vertrouwen te doen in die richting: Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te
gaan in het heiligdom door het bloed van Jesjoea, langs een nieuwe en levende weg, die Hij voor
ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door Zijn vlees, en omdat wij een grote Priester
hebben over het huis van God, laten wij tot Hem naderen met een waarachtig hart, in volle
zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam
gewassen is met rein water.

Al is deze tekst, als je hem goed leest, geschreven aan geheiligden die al
ondergedompeld zijn, laat me zeggen: goed voorbeeld doet goed volgen!
laat je hart reinigen van een slecht geweten!

Charlie Lengkeek september 2019



