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Na het getuigenis van de dopeling… 

Graag wil ik met jullie stilstaan bij een gelijkenis van Jehosjoea (Jesjoea, Jezus) 
die hij heeft uitgesproken tijdens zijn rondwandeling op aarde ruim 2000jr 

geleden. Laten we die eerst maar eens helemaal lezen 
 

 
 

Lucas 8 vs 4-15 

4 Toen nu een grote menigte bijeenkwam en ze van alle steden naar Hem toe kwamen, zei Hij met 

een gelijkenis: 5 Een zaaier ging eropuit om zijn zaad te zaaien. En toen hij zaaide, viel het ene 

deel langs de weg, en het werd vertrapt en de vogels in de lucht aten het op.  

6 En een ander deel viel op de rots, en toen het opgegroeid was, verdorde het door gebrek aan 

vocht. 7 En een ander deel viel te midden van de dorens, en de dorens, die mee opgroeiden, 

verstikten het. 8 En een ander deel viel in de goede aarde en toen het opgegroeid was, bracht 

het honderdvoudige vrucht voort. Toen Hij dit gezegd had, riep Hij: Wie oren heeft om te horen, 

laat hij horen. 9 En Zijn discipelen vroegen Hem: Wat betekent deze gelijkenis?  

10 Hij zei: Aan u is het gegeven de geheimenissen van het Koninkrijk van God te kennen, maar tot 

de anderen spreek Ik in gelijkenissen, opdat zij niet zien, ook al zien zij, en niet begrijpen, ook al 

horen zij. 11 Dit is de gelijkenis: Het zaad is het Woord van God. 12 Zij bij wie langs de weg 

gezaaid wordt, zijn zij die het horen; maar daarna komt de duivel en neemt het Woord uit hun hart 

weg, opdat zij niet geloven en zalig worden. 13 Zij bij wie op de rots gezaaid wordt, zijn zij die het 

Woord met vreugde ontvangen, wanneer zij het gehoord hebben. Maar dezen, die maar voor een 

bepaalde tijd geloven, hebben geen wortel, en in een tijd van verzoeking worden zij afvallig.  

14 En bij wie het zaad in de dorens valt, dat zijn zij die het hebben gehoord, maar die gaandeweg 

door de zorgen en rijkdom en genietingen van het leven verstikt worden en geen vrucht dragen.  

15 En waar het zaad in de goede aarde valt, dat zijn zij die het Woord horen, het in een oprecht 

en goed hart vasthouden, en in volharding vruchten voortbrengen.  

 

Deze eeuwenoude gelijkenis heeft ons allemaal wat te zeggen. Want de bijbel en 
dit verhaal is TIJDLOOS! Vers 4 begint met de woorden dat J sprak tot een grote 

menigte.. nou dat zijn wij zoals we hier bij elkaar zitten zou je kunnen zeggen.  

4 Toen nu een grote menigte bijeenkwam en ze van alle steden naar Hem toe kwamen, zei Hij met 

een gelijkenis:  

Hij sprak in een gelijkenis.. wat is dat en waarom deed Jehosjoea dat? 

Een gelijkenis of parabel is een verhaal waarvan de betekenis onder de oppervlakte ligt. 

Het verhaal dient dan om het achterliggende idee te illustreren. Jezus gebruikt ze in het 

Nieuwe Testament veel om zijn toehoorders te overtuigen.  
Waarom deed hij dat? Een gelijkenis is een didactisch hulpmiddel en deze vorm heeft een 

aantal voordelen: 

Een verhaal heeft beeldende kracht en is toegankelijk itt droge richtlijnen. Een verhaal 
onthoudt je ook veel makkelijker en de betekenis dus ook. Moeilijke en complexe ideeën 

worden uit de sfeer van het abstracte gehaald, en concreet gemaakt. 
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Een verhaalvorm wekt ook belangstelling en is dus een hulpmiddel om de aandacht vast te 

houden en de nieuwsgierigheid te prikkelen: "Hoe zal dat aflopen?"  

Zo werden dus morele richtlijnen en suggesties voor het juiste handelen in een aansprekende 

vorm gepresenteerd. Want daar ging het J uiteindelijk om. 

 

Maar er wordt in de uitleg van de gelijkenis nog een reden genoemd: 10 Hij zei: 

Aan u is het gegeven de geheimenissen van het Koninkrijk van God te kennen, maar tot de 

anderen spreek Ik in gelijkenissen, opdat zij niet zien, ook al zien zij, en niet begrijpen, ook al 

horen zij.  

Wat moeten we daar nou mee? Is het evangelie voor een bevoorrechte groep? 
Onthield Jehosjoea “de anderen” doelbewust de geheimenissen van het 

koninkrijk door in gelijkenissen te spreken?  
Ja en Nee, voor mij ligt er een antwoord bv in 1 Korinthiers 2 vs 9  Maar het is zoals 

geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is 

opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben. 
 

Wie hem liefheeft en zoekt die ontvangt van Gods Geest en dan gebeurt het 
volgende: 1 Korinthiers 2 vs 12 En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar 

de Geest Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken 
zijn. 
14 Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest van God niet aan, want ze zijn 
dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden. 

 

Nog een reden waar ik aan denk is: Het kennen van God en het koninkrijk is zo 
iets kostbaars.. dat ligt niet zomaar te grabbel. Het is wel beschikbaar, maar je 
moet er wat moeite voor doen. 

Laten wij nu ook wat moeite doen om iets dieper de tekst in te gaan.  
 

5 Een zaaier ging eropuit om zijn zaad te zaaien. En toen hij zaaide, viel het ene deel langs de 

weg, en het werd vertrapt en de vogels in de lucht aten het op.  

Wie is een zaaier? Het antwoord staat er direct achter.. degene die zaad zaait.. 
op dit moment ben ik dat dus..  
het Zaad staat voor het Woord van God en bedenk dat dit op heel veel manieren 

tot u kan komen.. heel direct, zoals nu via mij, maar u hebt het ook al gehoord 
via de liederen, ja zelfs door de natuur..   

Ik denk dat niemand hier kan zeggen dat het Woord van God nog nooit in je 

leven is gezaaid, want het zit’m dus niet alleen in bijbel lezen.. De vraag is of u 

het altijd in de gaten hebt gehad dat er gezaaid is..  
 

Maar dat Woord komt helaas vaak niet aan.. het valt bv langs de weg en wordt 
vertrapt.. en de vogels in de lucht eten het op. 
De toelichting in vers 12 zegt: 

Zij bij wie langs de weg gezaaid wordt, zijn zij die het horen; maar daarna komt de duivel en 

neemt het Woord uit hun hart weg, opdat zij niet geloven en zalig worden.  

 
Dat kan dus ook met de woorden die ik hier uitspreek.. misschien dwaalden u 

gedachten af naar de boodschappen die u nog moet doen of dacht u na over uw 
financiële zorgen, hebt u pijn ergens.. en voor dat je het weet heb je niks 
gehoord wat ik zei.. vertrapt..  

De grote tegenstander in ons leven wil vertrappen wist u dat?  
P Johannes 10 vs 10 De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten 

gaan; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben. 
En vogels in de lucht worden op diverse plaatsen in de bijbel geassocieerd met 
het opruimen van de stoffelijke resten van veroordeelden..  
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Dat is niet leuk om te horen, maar wij moeten ons ook vasthouden aan het 2de 

deel van dit vers: Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben. 

Wie zegt dat? Jehosjoea! Hij wil u redden!  Het koninkrijk der hemelen gaat 

absoluut komen maar wat Hem betreft komt u terecht in dat koninkrijk! 
 
Maar dat gaat niet vanzelf.. laten we verder lezen over het 2de obstakel wat ons 

daarbij in de weg kan staan: 

6 En een ander deel viel op de rots, en toen het opgegroeid was, verdorde het door gebrek aan 

vocht.  

Het verhaal spreekt voor zich: op een rots kunnen de wortels niet genoeg de 

grond in voor water.. dus bij droogte (= tegenslag/verzoeking) verdort het 

De toelichting in vs 13 zegt: Zij bij wie op de rots gezaaid wordt, zijn zij die het Woord met 

vreugde ontvangen, wanneer zij het gehoord hebben. Maar dezen, die maar voor een bepaalde tijd 

geloven, hebben geen wortel, en in een tijd van verzoeking worden zij afvallig.  

 

Vervolgens: 7 En een ander deel viel te midden van de dorens, en de dorens, die mee 

opgroeiden, verstikten het.  

Met de toelichting: vs14 En bij wie het zaad in de dorens valt, dat zijn zij die het hebben 

gehoord, maar die gaandeweg door de zorgen en rijkdom en genietingen van het leven verstikt 

worden en geen vrucht dragen.  

 

Tenslotte.. gelukkig maar.. 8 En een ander deel viel in de goede aarde en toen het 

opgegroeid was, bracht het honderdvoudige vrucht voort. Toen Hij dit gezegd had, riep Hij: Wie 

oren heeft om te horen, laat hij horen.  

 

Nou dat spreekt voor zich he..  

de Zaaier is de spreker, vandaag ben ik dat als tussenpersoon.  

Het zaad is het woord en de akker zijn de hoorders     wees goede hoorders en 

laat je niet van de wijs brengen door tegenslag, zorgen en rijkdom en allerlei 

prettige afleiding!   

Schijnbaar een hele opgave want dat lukt in de parabel maar bij 1:4 mensen.. 

Zorgelijk! 

Jehosjoea zegt dan ook in Lucas 18: “als ik terug kom zal ik dan het geloof 

vinden op aarde?” 

Nou kan je gaan zitten tobben: oh help ben ik wel een goede hoorder.. behoor ik 

tot die 3? Daar is niks mis mee! Het is ook ernstig. 

Maar daar heb je het weer.. we kijken zo snel naar die 3..maar we moeten een 

voorbeeld nemen aan die ene! 

Wat deed die ene nou goed? Laten we die nog eens volgen in de toelichting van 

vs  15 En waar het zaad in de goede aarde valt, dat zijn zij die het Woord horen, het in een 

oprecht en goed hart vasthouden, en in volharding vruchten voortbrengen.  

 

Hier heb ik een handje zaad;  biologische tarwe..  goede kwaliteit. De meesten 

van u kennen het alleen als brood. Maar dat zaad heeft een lange weg gegaan 

voordat het een brood is geworden..  

zoals we in de gelijkenis zien moet het eerst in de aarde vallen, dat gebeurt als 

je tot werkelijk horen komt, het in je hart zakt en tot uiting komt in je daden. 

Wanneer is het in je hart gezakt? Een graankorrel moet in de aarde sterven en 

dan komt er pas een koren-aar met nieuwe zaadkorrels soms 30 soms 60 soms 

100 voudig zoals in een ander evangelie staat bij dit zelfde verhaal. 
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God geeft een Graankorrel aan ons; geen compleet brood.. en daarbij: als het al 

in goede aarde valt heeft het Tijd nodig: sterven, groeien, vrucht dragen 
 

En dan kom ik nu bij de doop.  Wat beeld doop uit? 
Romeinen 6 vs3-5, 11 
3 Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in Zijn dood gedoopt zijn?  
4 Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is 

opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen.  

5 Want als wij met Hem één plant zijn geworden, gelijkgemaakt aan Hem in Zijn dood, dan zullen 

wij ook aan Hem gelijk zijn in Zijn opstanding.  

en 
11 Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus 

Jezus, onze Heere.  

 

Hebben we dit bij de dopeling gezien? 

De dopeling heeft wat mij betreft laten zien dat het woord gezaaid is in haar 

leven.. 

De dopeling heeft momenten van droogte, tegenslag gehad in haar leven en ook 

dorens die het dreigden te verstikken maar ze heeft daarin stand gehouden. 

Er is graan in haar aarde gevallen want na kortere of langere tijd zijn er aren te 

voorschijn gekomen met vruchten.. ze is geloofskeuzes aan het maken. 

 

Haar Doop is dan ook een uiterlijke symbolische daad om te laten zien aan God 

en de gemeente wat er innerlijk al met haar gebeurt is: namelijk dat ze tot 

bekering is gekomen, erkend heeft dat Jehosjoea voor haar betaald heeft en dat 

ze zijn volgeling mag worden.  

De doop is daarnaast een krachtige bovennatuurlijke geestelijke realiteit omdat 

de vijand met deze daad zijn laatste rechten heeft verloren om haar te 

achtervolgen. Dopeling, na je doop ben je dood voor de zonde.. Hij kan je daar 

niet meer over aanklagen want je bent met Christus gestorven.. 

Maar net als bij het behalen van een diploma.. daarna begint het leven met God 

pas echt in de praktijk! En daarom zegt Paulus dan ook Romeinen 6 vs 1-2  

Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt? 2 Volstrekt 

niet! Hoe zullen wij, die aan de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? 

Ik ben er stellig van overtuigd dat vanaf je doop er een nieuwe bemoeienis van 

de Heilige Geest over jou leven zal zijn. Noem het in moderne woorden voor mijn 

part een “update”. Dankzij de werking van Gods Geest ben je gaan geloven in tot 

dit punt gekomen, maar na de doop komt vangt er een nieuwe bemoeienis aan in 

je leven. (denk ook aan het verhaal van het volk Israel bij de uittocht uit Egypte. De doortocht 

door de zee was hun doop zegt het NT. Daarna waren ze onbereikbaar (dood voor de zonde) voor 

de Farao (satan en demonen) en kwamen ze in de woestijn waar ze weer heel veel gingen leren en 

ontdekken en waar ze ook de Tora bij de Sinai ontvingen). 
 

Laten we daarom maar snel tot die doopshandeling overgaan. 

Ik ga jou zo meteen dopen in de naam van Jehosjoea volgens:   
Hand.2:38 En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam 

van Jehosjoea de Messias, tot vergeving van de zonden; 

en 

Hand.19: 5 en nadat zij dat gehoord hadden, werden zij gedoopt in de Naam van de Jehosjoea 

de Messias 

Daarna zal ik voor je bidden om vervulling met de Heilige Geest zoals je bv ook leest hoe de 

apostelen dat deden in Handelingen 8 vs 15-17  ..en toen die aangekomen waren, baden zij voor 
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hen dat zij de Heilige Geest mochten ontvangen. 16 (Want Hij was nog op niemand van hen 

gevallen, maar zij waren alleen gedoopt in de Naam van de Heere Jezus.) 17 Toen legden zij hun 

de handen op en zij ontvingen de Heilige Geest.  

 

De dooptekst die we jou willen meegeven: 

Hebreeën 12 vs 28:  
“Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar Koninkrijk ontvangen, aan de genade 

vasthouden en daardoor God dienen op een Hem welgevallige wijze, met ontzag en eerbied.” 

 

 In deze tekst ligt het volledige evangelie besloten: het Koninkrijk ontvangen (voltooide tijd) 

uit genade (en dit vasthouden in geloof) en dan ook doen wat het christendom leert wat niet 

meer nodig is… door die genade God gaan dienen op een Hem welgevallige wijze, met 

ontzag en eerbied; dat is door TORA te volgen! 

 

Mijn advies is deze tekst die op jou leven is gelegd bij deze, uit je hoofd te leren. 

Je zult er enerzijds kracht uit kunnen putten als je misschien weer gaat twijfelen of je echt wel 

gered bent uit genade op momenten dat je struikelt en anderzijds zal deze tekst je uitnodigen 

om steeds keuzes te maken die stroken met Tora. Want wie Tora volgt ontvangt zegen & 

leven in dit leven  en zo zul je ook een zegen zijn voor de mensen om je heen. 

 

Shalom, Charlie Lengkeek   

Emmeloord, 17 november 2012   
            

       


